
2025 

Kalender van  regionale historische 

lezingen 

                Tussen IJzer & Schreve 

 

Beste leden, 
 
Hierbij onze voorlopige kalender met regionale historische lezingen. In vetjes die van TIJ&S. 

Februari 

zondag 16 februari om 
10u30 

2. Steven Vanderputten (UGent) over het 
vroege middeleeuwse kloosterwezen in de 
Lage Landen. 
Inschrijven via 
https://www.tenduinen.be/nl/lezingenreeks-
de-karolingen-en-hun-erfenis 

’t Oud Schooltje, bij de 
St.-Pieterskerk, Koksijde-
Dorp. 
 
Leden 3 euro, niet-leden 
6 euro. 

Maart 

vrijdag 14 maart om 
19u 

Dr. Jos Monballyu, Een betoverde wereld. 
Heksenvervolgingen in de Westhoek, België 
en Europa.  
Org. TIJ&S, Davidsfonds, Bib & Archief 
Veurne 

Raadszaal van de Seylsteen,  
St.-Denisplaats 16, Veurne 
 
Gratis toegang voor leden 
TIJ&S en Df. 

zondag 16 maart om 
10u30 

3. Jeroen Deploige (UGent) over Godeliph, 
Garembert en andere heiligen… 
Inschr. via 
https://www.tenduinen.be/nl/lezingenreeks-
de-karolingen-en-hun-erfenis 

Duinenabdij 
Leden 3 euro, niet-leden 
6 euro. 

zondag 30 maart om 
10u30 

4. Pieterjan Deckers (KULeeuven) 
Karolingische knooppuntne in het 
Noordzeegebied. 
Inschr. via 
https://www.tenduinen.be/nl/lezingenreeks-
de-karolingen-en-hun-erfenis 

Duinenabdij 
Leden 3 euro, niet-leden 
6 euro. 

April 

zondag 27 april om 
10u30 

5. Koen De Groote (Onroerend Erfgoed) over 
aardwerkproductie. 
Inschr. via 
https://www.tenduinen.be/nl/lezingenreeks-
de-karolingen-en-hun-erfenis 

Duinenabdij 
Leden 3 euro, niet-leden 
6 euro. 

Mei 

donderdag 8 mei om 
14u00 

Tweede deel van de stadswandeling ‘Het 
verdriet van Veurne’ met Jozef Ameeuw 
Inschr. ijzerschreve@gmail.com 

Bij de ‘pomp’ op de 
Grote Markt.  
5 euro. Leden gratis 
 

Juni 

donderdag 5 juni om 
14u00 

Kries Priem, Rondleiding in het vernieuwde 
‘Westfront’ 
Inschr. ijzerschreve@gmail.com 

Toegang van het 
Westfront 
5 euro. Leden gratis 
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Oktober 

vrijdag 3 oktober om 
19u30 

Wilfried Vandenbussche, De broers Joseph & 
Hugues Naus, begraven en/of herdacht op de 
Belg. mil. begraafplaats van Steenkerke 

Raadszaal van de 
Seylsteen, St.-
Denisplaats 16, Veurne 
Gratis toegang 

Wellicht volgt nog een vijfde lezing over de kunstschilder Delvaux 

 

‘Een betoverde wereld. Heksenvervolgingen in de Westhoek, België en Europa’ 

Heksen bestaan wel degelijk. In de hilarische en niet geheel vrouwvriendelijke jeugdroman The 
Witches (1983) schrijft Roald Dahl (1916 – 1990) waar je ze aan kunt herkennen. Ze hebben bruine 
klauwen aan hun vingertoppen, maar ze verbergen die in handschoenen, net als hun vierkante 
teenloze voeten in nauwe schoenen met hoge hakken. Ze dragen pruiken met hoeden over hun kale 
hoofden, spuwen blauwe inkt enz. En ze zijn erop uit om alle kinderen via toverdrank om te toveren 
tot muizen…      

 

Tekeningen van Quinten Blake uit The Witches 

Dit verneemt het 7-jarige hoofdpersonage van zijn grootmoeder in Noorwegen, waar hij opgroeide 
nadat zijn ouders in Groot-Brittannië bij een auto-ongeval om het leven kwamen. Hoe het verhaal 
precies eindigt geven we niet prijs, maar de jongen leeft nog en de heksen niet langer.  

Roald Dahl kwam in 2023 nog eens in het nieuws toen Penguin Books besloot om de taal van zijn 
verhalen aan te passen aan de gevoeliger moderne zeden. Zo werd ‘fat little brown mouse’ plots 
little brown mouse’. Dit leidde wereldwijd tot protest en het inspireerde een cartoonist uit Ieper om 
(via fotoshop) het plaatsnaambord ‘Dikkebus’ om te toveren tot ‘Enorme bus’ … 

Heksen bestaan dus niet langer, maar ze hebben wel degelijk bestaan, althans in de verbeelding van 
vele mensen. En hoewel de laatste ‘heks’ al een tijdje geleden op de brandstapel stierf, blijft 
‘hekserij’ een actueel thema. De voorbije paar maanden bv. verscheen er nog een roman met ‘Het 
waargebeurde verhaal van Tanneke Sconyncx’, ‘De heks van Gottem’ en opende in Brugge (bij het 
Tortuurmuseum in de Wollestraat) een historisch degelijk uitgewerkt ‘Witchcraft Museum’. 

We zijn dan ook blij dat emeritus professor dr. Jos Monballyu ons wil komen spreken over 
heksenvervolgingen ‘in de Westhoek, België en Europa’. ‘De Westhoek’ staat daar niet zomaar, want 
de noordelijke Westhoek – waar toen nog Hondschoote, Sint-Winoksbergen en Duinkerke bij 
hoorden -  behoorde bij de ergst getroffen regio’s van de Nederlanden. 

Dr. Monballyu was beroepshalve docent rechtsgeschiedenis en hij weet als geen ander die moeilijk 
leesbare processtukken te ontcijferen, te doorgronden en te duiden. 

 


